
Beste avonturiers,
Wat een knotsgeke startdag hebben wij achter de rug! 🤩 We hebben gelachen, geravot en vooral

enorm genoten. En het allerleukste? Wij hebben heel wat nieuwe plusdertienertjes kunnen
verwelkomen!  We kijken er enorm naar uit om samen nog veel leuke, spannende en soms een tikkeltje

gekke activiteiten te beleven. En daar hoeven we niet lang op te wachten… Want de volgende
activiteit komt er al aan!

Op zaterdag 19 april van 9u tot 12u staat er een superleuke activiteit op de planning! We spreken
hiervoor af   aan ons lokaal ( Molenstraat 26, Moere ).

💡 Belangrijk:  Draag kleren die vuil mogen worden en tegen een stootje kunnen. 👕
vergeet jullie fiets ook niet die HELEMAAL in orde is 

als je een fluojas hebt mag je die zeker ook meedoen.
Het wordt een ochtend vol actie en plezier! 

 Breng je beste humeur mee, want we gaan veel lachen en samen een spetterende ochtend beleven.
Ben jij erbij? Wij kijken er alvast naar uit, Tot dan! 🎈

Groetjes de leiding, 
Mathijs, Bram, Saar, Marie, Pieter-Jan, Meredyth


