
Hallloooooooooooooooooooooooooo!  

 

Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen.  
Zwarte piet, wiedewiedewiet, ik hoor hem wel maar ik zie hem 
niet.  Wie zou dat zijn? Hij komt, hij komt, de goede lieve sint! 

Oooooja, het is weer deze tijd van het jaar. We hebben allen ons schoentje 
klaargezet en onze sinterklaasbrief geschreven.  Bij al deze dingen hoort 
natuurlijk een sint-activiteit van de +13! Onderstaande info zeker 
onthouden: 

• Zaterdag 7 december van 19u tot 23u 
• Warme kledij die mag vuil worden (muts, handschoenen, dikke 
sokken, regenjas, FLUOJAS…)  
• Breng een zaklamp mee (Gsm als zaklamp wordt niet toegelaten)  

• Vergeet ook je warme pantoffels niet !  

 

 

Lit! Ook op 27 december houden wij weer onze jaarlijkse 
kerstmarkt in het OC in Moere. Hier kun je eens langskomen 
voor SUPERlekkere pannenkoeken, chocomelk… Maar zeker 
ook goede sfeer! Bovendien kun je er ook de megacoole 
momenten van het kamp van deze zomer terugzien, want wij 
tonen de kampfilm! 

Even kort dus: 

• Vrijdag 27 december vanaf 19u30  
• Breng al je vrienden en familie mee !  

 

Wist je datjes 

 De wereld grootste kerstboom 67 meter hoog was! 
 Een degenkrab blauw bloed heeft in plaats van rood bloed! 

 


